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NIEUWKOOP 
 

KLEPEL maart, april, mei 2023 
 
 
 

 
 

 
 
 

12 maart 2023 installatie ds Laura van Asselt door ds T. Barnaard 
 

 
 

WEBSITE: https://nieuwkoop.remonstranten.nl/ 
 

 
Kopij voor de volgende Klepel graag inleveren vóór 12 mei 2023 
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AGENDA 

Na afloop van de dienst wordt samen een kopje koffie gedronken.  
De diensten worden via livestream opgenomen en digitaal toegankelijk gemaakt via de website 
van de kerk WEBSITE: https://nieuwkoop.remonstranten.nl/.  
U kunt deze ook later nog bekijken. Zij blijven enkele weken toegankelijk (m.u.v. ds L van 
Asselt). Uw aanwezigheid hierbij wordt gewaardeerd, zo ook uw collectegeld.  
 
Nieuwkoop 
26 maart 10.00 uur ds. P.L van Asselt, aansluitend ALVV 
2 april  10.00 uur ds. J. van Malde,  Palmpasen gezamenlijk met G 
6 april    20.00 uur ds. P.L. van Asselt, Witte Donderdag, avondmaals - 

dienst  m.m.v. Min Ghesellen  
9 april  10.00 uur ds. R. van de Weg (G) , Pasen     
16 april  10.00 uur ds. J. Gruiters  (G)  
20 april   10.30 uur Concert ivm 200 jarig bestaan door Josarie  
30 april  10.00 uur ds. R. Philipp      
14 mei  10.00 uur ds. Tj. Barnard  
18 mei 10.00 uur  Hemelvaart  Hervormde Kerk ds Leo Koot (Herv)                   

Gezamenlijke dienst met Gereformeerden   
28 mei  10 00 uur ds Cil Wigmans, Pinksteren, Oecomenische dienst 

 gezamenlijk met Hervormden en Gereformeerden 

 

Avondgebeden in de 40 dagentijd georganiseerd door Gemeenschap van Kerken 

22 maart    19:30 uur  ds. Gonja van ’t Kruis in Hervormde Kerk 

29 maart    19:30 uur  mevr. Hennie Kwakkenbos, Hervormde Kerk 
 
PKN Gereformeerden Nieuwkoop (in de Remonstrantse Kerk) 
7 april     19.30 uur  ds R. van de Weg (Uithoorn) Goede Vrijdag 
8 april     21.00 uur  ds R. van de Weg, (Uithoorn) Paasnachtdienst,  

Dienst van Schrift en Tafel 
9 april    10.00 uur  ds R. van de Weg, Pasen (gezamenlijke met R) 
23 april    10.00 uur ds Gonja in ’t Kruis (Boskoop) 
7 mei    10.00 uur ds T.C. Wielsma 
18 mei 10.00 uur  Hemelvaart in Hervormde Kerk ds Leo Koot (Herv)  
                  Gezamenlijke dienst met Gereformeerden   
28 mei  10 00 uur ds Cil Wigmans, Pinksteren, Oecomenische dienst 

 gezamenlijk met Hervormden en Gereformeerden 
Alphen aan den Rijn   
26 maart   10.00 uur ds. Joh. Tromp 
6 april  19.00 uur ds. D.C. Peters, Witte Donderdag  
9 april  10.00 uur ds. P.L. van Asselt, Pasen  
23 april  10.00 uur mw. M. Walburg   
7 mei  10.00 uur ds. E. de Bijll Nachenius   
21 mei  10.00 uur ds. J. Douwes   
28 mei  10.00 uur ds. D.C. Peters , Pinksteren  
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Boskoop  
26 maart  10.00 uur hr. R. Hoes 
6  april  18.00 uur  ds. S.v. Zeeland, Witte Donderdag,  

avondmaalsdienst 
9 april  10.00 uur ds. S. v. Zeeland, Paasdienst 
23 april  10.00 uur ds. A. v.d. Hoek  
 7 mei  10.00 uur  ds. J. Marinus 
21 mei  10.00 uur  ds. T. Geels 
28 mei  10.00 uur  ds. S. v. Zeeland, Pinksterdienst 
 
Waddinxveen 
6 april    19.00 uur  ds. E.L. de Bijll-Nachenius, Witte Donderdag 
9 april    10.00 uur  ds. A.S. Lenselink (Pasen)  
 7 mei       10.00 uur ds L.D. van Staveren  
28 mei      10.00 uur dr. M.F.C. Junte (Pinksteren) 
 
Woubrugge 
2 april    11.45 uur  ds. D.C. Peters, Palmzondag 
28 mei     11.45 uur  ds. M. Roos, Pinksterdienst 
  
 
 
Indien u graag wordt gehaald en gebracht om de dienst bij te wonen, kunt u contact opnemen 
met Gerda d’Arnault T 0172-408865 e-mail remonstranten.nieuwkoop@gmail.com  
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Overdenking 

Overvloed 
In het beroemde verhaal van de wonderbare spijziging zijn mensen rond Jezus te hoop gelopen 
en het is nu de vraag hoe de voedselvoorziening geregeld moet worden. Er blijkt een jongen te 
zijn met 5 gerstebroden en 2 vissen. Jezus neemt de broden, dankt en verdeelt ze onder hen. 
Het wonder is geschied: er is genoeg voor iedereen. Uitgangspunt van het wonder van de 
spijziging is dat wat voorhanden is. Niet wat ontbreekt, maar wat er is. Daar begint Jezus mee 
te handelen.  
Dit verhaal past in de veertigdagentijd en Pasen. In de eerste periode worden we bepaald bij de 
gedachte dat er niet genoeg voedsel op de wereld is voor iedereen. Dat we moeten delen. Met 
Pasen vieren we dat we mógen delen. Dat delen vreugde betekent. Dat niet wat ontbreekt 
leidend is, maar wat er is. 
De kern van het verhaal is niet het wonder, net zomin als de kern van Pasen de het wonder van 
de opstanding uit de doden is. Helemaal voorbij gaan aan het wonder kun je niet, maar het bij 
het wonder alleen laten ook niet. Als je dat doet dan zie je als kern van deze verhalen een soort 
hokus-pokus-pat waarin magische krachten aan het werk zijn. Dan worden het gebeurtenissen 
die zich buiten ons leven afspelen en waar wij verder niets mee kunnen, behalve dan er "och" 
en "ach" bij te roepen. De mensen in het verhaal van de wonderbare spijziging reageren met: 
"Deze is de profeet, die in de wereld komen zou." En dat is het misverstand. Om hem kóning te 
maken, omdát hij het wonder verricht. Want het verhaal heeft een diepere betekenis. Dat 
wordt duidelijk als we doorlezen in het hoofdstuk. Daarin houdt Jezus vanaf een hoge berg een 
rede. Het is een indrukwekkend tafereel. Jezus die vanaf een hoge berg de wereld beschouwt. 
Het is een soort messiaans visioen, met groen gras en een rijke dis, een tafel die overloopt... 
"Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten 
en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt: wie daarvan 
eet zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neerdaalt." 
En het rare is..... Als mensen doorkrijgen, dat Hij niet alleen maar het brood heeft, maar dat Hij 
het brood is, dan zou je denken dat iedereen daar enthousiast over is. De verlosser staat voor 
je, je kunt hem zo volgen, maar toch doet niet iedereen dat. Sommigen krijgen juist de pest in. 
Ze hebben liever een wonderdoener dan hun Heer. Wat betekent dat, dat Jezus hun Heer zou 
zijn. Wat zou dat voor implicaties hebben? Een aantal mensen in het verhaal vraagt om een 
wonderdoener die hun vis geeft, maar zij krijgen een leermeester die hen leert vissen. Die 
leermeester zegt: ik ben het brood, omdat het mijn wezen is om te delen, op zo’n manier dat er 
voor ieder mens op aarde genoeg is. Nogmaals: uitgangspunt van het wonder van de spijziging 
is dat wat voorhanden is. Niet wat ontbreekt, maar wat er is. Daar begint Jezus mee te 
handelen. Wat wij voorhanden hebben is het leven. De dubbele bodem van het verhaal is dat 
Jezus onderwijst dat hij zélf het brood is, want hij verkondigt het Koninkrijk van God. En dat 
Koninkrijk dat is er voor ons en dat is onder ons, dat is maakbaar. Het komt er hoe dan ook op 
neer dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor dat Koninkrijksleven. We zullen aan de slag moeten. 
Jezus is het brood en de vis. Hij deelt het uit, hij strooit het uit. Nu moeten we nog zelf leren 
vissen. En delen! Dan zal er altijd overvloed zijn. 
 
Laura van Asselt 
Voorganger Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop 
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Over de Streekdiensten 
 
Doelstelling 
Het zal de nieuw ingekomen leden en vrienden wellicht opgevallen zijn dat af en toe in de lijst 
van zondagse diensten een Streekdienst vermeld staat. De doelstelling daarvan is dat door die 
speciale diensten het contact tussen de leden en vrienden van de gemeentes in de oude 
Rijnstreek bevorderd wordt. Voor sommigen lijkt dat minder nodig, zij kennen elkaar al jaren. 
Maar er zijn zeker in Alphen, maar ook elders, veel nieuwe vrienden en leden. En voor hen is 
het bij uitstek een gelegenheid om eens op bezoek te gaan bij en kennis te maken met een van 
de buur gemeentes.  Daarom is het van belang dat deze traditie blijft bestaan. 
 
Afstemming in streekberaad 
Het Streekberaad, waarin afgevaardigden van de Remonstrantse / Vrijzinnige  gemeentes 
Alphen ad Rijn, Boskoop, Nieuwkoop en Waddinxveen actief deelnemen, bepaalt ieder jaar in 
oktober wanneer de Streekdiensten zullen plaats vinden in het over-volgende jaar. Zo kunnen 
de preekroostermakers tijdig rekening houden met die data. De afspraak is dat die 
streekdiensten twee keer per jaar plaats zullen vinden, in februari en in oktober. En de afspraak 
is ook dat op de door het Streekberaad vastgestelde datum voor een streekdienst, géén 
diensten in de andere kerken zullen plaats vinden, maar alleen in de aangewezen kerk. Ook kan 
tijdens het beraad informatie uitgewisseld worden over komende activiteiten en projecten die 
eventueel gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden. 
 
Ontwikkelingen in de regio 
Tot 2014 waren ook de Remonstranten van Zwammerdam bij de cyclus betrokken, maar zoals u 
in het vorige nummer van Gemeenteberichten hebt kunnen lezen zijn zij sindsdien bij de 
gemeente Alphen ingetrokken. En  tot op heden deed de Vrijzinnig Protestantse afdeling van 
Woubrugge ook een duit in het zakje, maar helaas, door het afnemende aantal leden lijken zij 
ook op het punt van opheffen te staan. De gemeente Waddinxveen kampt eveneens met 
problemen dienaangaande en heeft nu nog een maal per maand een reguliere dienst met een 
losse voorganger. In het komende jaar zullen Boskoop en Waddinxveen echter nauwer gaan 
samenwerken, ook vanwege krimp van de gemeente in Boskoop. Het onderhouden van de 
streekdiensten is alleen daarom al van groot belang. We raken als streekgemeentes in 
toenemende mate op elkaar aangewezen, ook al wil iedere gemeenschap zoveel mogelijk het 
eigene koesteren en behouden. Het hoeft geen betoog dat we met ons allen dus goed moeten 
nadenken over de toekomst van de Streek. Maar we moeten ons ook blijven openstellen voor 
de belangen van de deelnemende en bijna opgeheven streekgemeentes, dat zijn we (als 
Remonstranten tenminste) verplicht aan ons lidmaatschap van de landelijke Broederschap. 
 
Greet den Dulk-Barens 
Voorzitter Streekberaad 
februari 2023 
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VAN DE KERKENRAAD   Onze nieuwe 
dominee 

Zoals eerder gemeld is onze oude / 

nieuwe voorganger Laura van Asselt op 12 februari 
bevestigd door, ook een andere oud voorganger van ons, 
Tjaard Barnard. 
Het was een feestelijke gebeurtenis waar we met veel 
plezier aan terug kunnen denken. Inmiddels is Laura 
voortvarend gestart met diverse huisbezoeken en het 
bijwonen van KR vergaderingen.  Ook is het 
predikantenbord in de kerk bijgewerkt en staat Laura 
daar nu, als unicum, twee keer op. 

Overdracht taken penningmeester 
Inmiddels is Willem Kuijf druk bezig om zich in te werken als nieuwe penningmeester. Hij neemt 
deze taak over als penningmeester naast de kerkenraad en zal als zodanig nog geaccordeerd 
moeten worden door de algemene leden en vrienden jaarvergadering, waarin ook ons nieuwe 
kerkenraadslid Wanda den Besten nog goedgekeurd moet worden. 
Omdat Anja toch weer wat gezondheidsproblemen ondervonden heeft, hebben we, in goed 
overleg, besloten om nu al haar taken zo snel mogelijk over te nemen, zodat zij in alle rust 
verder kan herstellen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd en wensen haar het allerbeste. Dit 
betekent dat de financiële stukken in de jaarvergadering goedgekeurd kunnen worden onder 
het voorbehoud van een latere goedkeuring door de kascommissie. 
Energieperikelen 
De energiecrisis heeft ons als kerk nu ook hard getroffen. Tot 31 december hadden we een 3-
jarig contract via energie voor kerken. Nu zitten we in een 1-jarig contract met veel hogere 
tarieven. Er wordt druk gewerkt aan een beter contract aan het eind van het jaar. Maar, zoals 
algemeen bekend, wordt het nooit meer zo goedkoop als het vroeger was. Om de schade toch 
enigszins te beperken hebben we aantal maatregelen getroffen en moeten we helaas genoegen 
nemen met lagere temperaturen en beperking van het gas en het elektriciteit gebruik. Ons aller 
medewerking hieraan is natuurlijk zeer belangrijk. 

Ondanks de moeilijker tijden zullen we als remonstrantse gemeente ook daar 
gezamenlijk vast en zeker wel goed doorheen komen. Het spreekwoord “we hebben wel voor 
hetere vuren gestaan”, moet nu maar aangepast worden als  “we hebben als Remonstranten 
wel koudere perioden overleefd”. Denk ook aan toen we als Remonstranten verboden waren 
en er door het IJsvogelke op de schaats gepreekt werd, om zo aan de Schout en zijn Rakkers te 
ontsnappen. 
 
Harrie de Pater 
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Van de predikante 
 
Hoewel ik in eerste instantie tot 1 juli in uw midden 
zal zijn als predikante, wilde de kerkenraad en ik dit 
toch vieren en markeren met een moment waarin ik 
officieel met u verbonden werd. Zulks geschiedde op 
12 februari jl. Ik had Tjaard Barnard gevraagd mij te 
bevestigen. Direct na mijn bevestiging sprak ik u toe 
met de volgende woorden: 
“ Het is in grote dankbaarheid dat ik hier sta. 
Nostalgisch ook wel. Dat krijg je als je oud wordt. 
Veel dank Tjaard dat jij mij hier hebt bevestigd. Ik 
kreeg een bos bloemen van de CoZa met daarbij een kaartje dat begint met de woorden: oude 
vriendschap opnieuw bevestigd. Dat sloeg natuurlijk op de gemeente en mijn eerdere 
ambtsperiode hier van 1999 tot 2005. Gelukkig betekent vandaag juist ook kennismaking, want 
er zijn veel nieuwe mensen bij gekomen sindsdien. Ik dacht bij oude vriendschap opnieuw 
bevestigd ook aan jou Tjaard. Toen ik je vroeg mij te bevestigen, zei je meteen ja. 24 Jaar nadat 

ik jou hier ooit opvolgde. Ruim 35 jaar nadat wij als eerstejaars 
in Leiden begonnen aan de studie theologie. Voor mij ben je 
iemand die er altijd is. Als ik vroeger met de grootst mogelijke 
tegenzin zat te studeren in onze zaal op de 
universiteitsbibliotheek was er in ieder geval de vaste 
zekerheid dat jij er ook was. Altijd bereid om even pauze te 
houden voor een kop thee. Er is niets veranderd en wij zijn 
niets veranderd. Altijd bereid om even pauze te houden met 
een kop thee.  
Kón ik mijn vriendschap maar opnieuw bevestigen met een 
aantal mensen: ik denk aan al die mensen uit uw midden die 
gestorven zijn. Ik hoef maar rond te kijken en ik zie hun 
gezichten voor me. Wat goed is het dat er kerken zijn. Dat 
deze gemeenschap van gelovigen er is. Waar je daar bij stil 

mag staan. …. 
En daar wou ik het over hebben: over de stilte en over de leegte. Omdat dat in me opkwam, 
maar ook omdat ik het daar augustus 1999 bij mijn bevestiging tot predikant in deze gemeente, 
over had.”  
 
“ Aan de hand van de tekst in 1 Koningen 19 die wij zo gaan lezen.”  
 
“ We vallen midden in de verhalen van Elia, de profeet, die een hevige strijd voerde tegen het 
heidendom van die tijd, de verering van Baäl. Elia voert die strijd een groot deel van zijn leven 
tegen koning Achab en zijn vrouw Izebel, want onder hun gezag vierde dat heidendom hoogtij. 
In het voorgaande hoofdstuk heeft die strijd weer een hoogtepunt,  misschien kun je beter 
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zeggen een dieptepunt bereikt, want daar wordt beschreven hoe Elia de profeten van Baäl 
heeft laten afslachten.”  
Daarna lazen we het stuk waarin Elia op de vlucht is geslagen omdat Achab en Izebel hem 
willen vervolgen voor zijn wandaden. Elia rent de woestijn in, wordt daar opgevangen door een 
engel die hem voedsel geeft waarop Elia veertig dagen door de woestijn wandelt op weg naar 
de berg Horeb. De preek ging over God als inspirerende leegte. Voor degenen die de kern nog 
eens willen lezen: 

God is de leegte waaromheen de 
afgoden cirkelen. Die afgoden zijn 
de beelden die wij maken van God, 
en die dus, alleen al omdat wij die 
beelden kunnen begrijpen en voor 
ons zien, niets met God te maken 
hebben, want God is volkomen en 
geheel anders. Dat is ook wat je 
ervaart als gelovige: het beeld dat 
je dacht van God te hebben, 
voldoet niet. Van kindsbeen af aan 
vormen mensen zich beelden van 
God, en langzaamaan baant de 
mens zich een weg terug door die 
beelden en komt hij erachter dat 

die zweven rondom een leegte. Je zou ook kunnen zeggen: mensen komen bij hun kern, bij hun 
wezen. Of: mensen worden teruggebracht bij wat zij nu eigenlijk met hun leven willen 
aanvangen. En dat, die leegte, vormt ons natuurlijk Godsverlangen. Aldus de filosoof Cornelis 
Verhoeven over wie ik sprak tijdens de intrededienst. Ik bracht deze gedachte in verband met 
Elia die volgens het verhaal helemaal teruggaat naar de kern. Naar de berg waar God ooit de 
tien geboden aan zijn volk gaf. Tien richtinggevende woorden waarin ze Hem altijd weer 
konden vinden. En op die berg onweert het, er zijn aardbevinden, het bliksemt. Maar Elia vindt 
God niet. Dan wordt het stil. De stilte is ook een vorm van leegte. En dan ontmoet Elia wel God: 
hij weet weer wat hem te doen staat. De gelovige Elia weet dat hij al zijn godsbeelden, al die 
zekerheden waarop hij zijn bestaan gebouwd dacht te hebben, moet loslaten. "Ga terug, zet je 
werk voort. Ga terug, de wereld in." De leegte/de stilte bleek een zingevende leegte te zijn.  
 
Om het met een gedicht van Hans Andreus te zeggen: 

maar onvoorstelbaar naamloze, jij die 
bekleed werd met zoveel namen 
waar niemand meer van weet of weten wil, 
laat soms even merken dat je er bent, 
niet in een blinkend inzicht, bliksemflits, 
maar als een lichtheid in mij ademend. 
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Na de preek zong Henk van ’t Hoff een prachtig lied dat hij op 
basis van de gelezen bijbeltekst had geschreven. Als u het hem 
vraagt zal hij u zeker een linkje willen toesturen. 

 
 
 
Tijdens het gezellig samenzijn na 
afloop kon u mij en mijn echtgenoot 
GD en de oudste kinderen Iris en Sara 
(de jongste, Claartje, moest jammer 
genoeg roeien) ontmoeten en wij u. Wat fijn was dat. Heel veel dank 
aan de kerkenraad en andere vrijwilligers die dit allemaal mogelijk 
maakten op zo korte termijn! 
 
Ondertussen ben ik in vliegende vaart van start gegaan. Ik had een fijn 

overdrachtsgesprek met mijn voorganger Japke van 
Malde, nam deel aan de kerkenraadsvergaderingen en 
bezocht al een aantal van u. Ik was ook al een dag ziek! De 
heersende griep deed mij precies op mijn Nieuwkoopse 
dag met de koude rillingen in bed belanden. De dag erna 
had ik vreselijke spierpijn en toen was het voorbij. Een 
soort tornado. 
Hopende u allen in goede gezondheid gauw te ontmoeten 
op enig moment en graag in de kerk, groet ik u van harte, 
 
Uw Laura van Asselt 
 
 
PS Omdat ik de drie gemeenten alleen kan combineren als ik dezelfde preek kan houden, heb ik 
de kerkenraad verzocht de streaming van mijn diensten alleen op de zondag zelf toegankelijk te 
maken met een kleine uitloop naar de maandag. 
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Intrede Laura van Asselt, terugblik door Henk Sweers 
 

Een afgeladen kerkje, wat geeft dat meteen 
een geweldige sfeer. Zelfs de grootste optimist zal 
evenwel betwijfelen of dit alle zondagen herhaald 
kan worden. Maar Tjaard Barnard, onze oud 
predikant die Laura in deze dienst bevestigde, 
wees er op dat zelfs Paus Johannes de 23e de 
eerste 14 nachten na zijn benoeming geen oog 
dicht deed vanwege zijn zorgen om de hoog 
gespannen verwachtingen rond zijn leiderschap 
niet te kunnen waar maken. Na de 14e nacht zei 
hij evenwel:  God,  het is Uw kerk, ik probeer nu te 
slapen !   
 
M.a.w., we moeten doen wat we kunnen, maar er 
ook op vertrouwen dat niet alles van ons doen en 
laten 

afhankelijk is. 
 

In het zelfde weekend waarin Laura van Asselt als 
onze nieuwe predikant bevestigd werd, etaleerde 
Youp van ’t Hek n.a.v. de aardbevingscatastrofe  in 
zijn wekelijkse NRC column weer eens zijn weerzin 
tegen hetgeen sommige kerkelijke instanties hun 
volgelingen voorhouden. Wel dankbaarheid tonen 
voor een goede oogst of een gered persoon, 
plegers van een geslaagde aanslag belonen met een “maagdelijk” hiernamaals, maar de 
duizenden slachtoffers van de ramp –waaronder veel jonge kinderen- voorhouden dat dit hun 
straf is voor een zondig leven.  Reacties die velen ook bij 
oorlogen, migratie-ellende etc. herkennen.  

 
Zoals advocaten een wettekst totaal verschillend kunnen 
uitleggen, kunnen theologen een Bijbeltekst verschillend 
interpreteren. Aan de hand van een essay van Cornelis 

Verhoeven gaf Laura 
tijdens deze dienst daar 
een voorbeeld van. 

 
Over één waardevolle activiteit  binnen kerkelijk verband 
bestaat m.i. bij niemand –ook niet bij Youp van’t Hek- 
verschil van inzicht, de opdracht  OMZIEN NAAR ELKAAR. 
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In onze eigen kleine kring maar 
zeker ook daar buiten. En met 
onze ” heringetreden ” Laura 
kunnen we ons de komende tijd 
daaraan en  aan al die andere 
taken met nieuw élan wijden.  

 
Het was  een inspirerende dienst 
waarin we ook twee nieuwe 
gemeenteleden, Nelleke van Olst 
en Willem Kuijf als vriend, welkom 
mochten heten en waarin Henk 
van ’t Hoff naast de muzikale 

begeleiding een prachtig door hemzelf geschreven en gecomponeerd lied ten gehore bracht.  
 

Kortom, alle reden om de toekomst ook met enig vertrouwen tegemoet te zien. 
               

 
Henk Sweers 

 

 

 
Willem Kuijf  
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Terugblik op de dienst van dominee I Leng Tan 
 
Zondag 26 februari begon mijn dag goed, op deze zonovergoten ochtend reed ik naar station 
Alphen om ds. I Leng Tan op te halen. In de auto op weg naar de kerk, vertelde ik haar dat ik in 
de “herinneringsmail” geschreven had dat ze vaak een spreuk van “Loesje” in de preek 
verwerkt. “Dan stel ik je niet teleur”, zei ze, “wat dacht je van deze? 
” Van geld dat we niet hebben, kopen we dingen die we niet nodig hebben, om indruk te maken 
op mensen die we niet mogen.“ Denk daar maar eens even over na!” 
 

Aan het einde van de dienst las zij nog een gedicht voor, 
wat hierbij is afgedrukt. Het was een goed bezochte 
dienst, zowel in de kerk, als mensen thuis die de dienst 
via de stream hebben gevolgd. Dat Henk van ‘t Hoff nog 
zo prachtig de vleugel kon bespelen is onbegrijpelijk, 
want het was echt koud in de kerk. Harrie dacht dat hij 
de verwarming goed had ingesteld: hij heeft beloofd dat 
dit niet meer voor zal komen, hij vond het echt erg. Dat 
de meeste mensen toch koffie bleven drinken zegt wat 
over de sfeer!! 

Mijn dag bleef heerlijk, heb de bloemen van de dienst nog naar Nelleke van Olst gebracht, niet 
omdat ze een nieuw lid is, maar omdat ze jarig is. Ze was blij verrast. 
 
Gerda d’Arnault 
 
Gedicht vijgenboom van Belgische pater Marcel Weemaes (1929- 2016) 

Hak mij niet om, 
al bleef ik als de vijgenboom 
reeds jaren zonder vruchten. 
Gun mij nog vier seizoenen tijd, 
dat ik mij naar het licht toekeer. 
 
Een herfst vraag ik, 
die mij van eigenwaan geneest, 
een winter om te sterven 
als zaad, gehoorzaam in de grond.  
 
En als de lente komt, 
bekleed mij dan met bloesem, 
een witte mantel -even maar-, 
waarvan ik mij ontdoe 
als Gij met zomerzon 
mijn goede wil beloont. 
 
Pluk dan mijn vruchten 
één voor één. 
Vergeet het jarenlange wachten.. 
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Van Geloof en Samenleving   

Goede Doelen bij collecte 
  
26 maart Voedselbank 
2 april   AZG 
6 april   
16 april  Noodfonds 
30 april  ORF 
14 mei  SP Senegal 
 
Opbrengsten Collecte 
15 januari 2023  Vluchtelingenwerk   €          42,75 
12 februari 2023 Giro 555 aardbeving Turkije/Syrie €        678,60 

26 februari 2023 Vluchtelingen werk (en kerk)  €        161,52 
12 maart 2023 Senegal (en kerk)   €  165,-    
 
Naar wie gingen de Bloemen?    
In  
Januari: Paulette Zijlstra, Carl Brouwer en een boekenbon voor Cain Brouwer 
Februari:  Dicky de Jong en Nelleke van Olst 
Maart:  Corry van der Ham, Henk van 't Hoff en Cees van Schaik. 
 
Wie zijn er jarig?  
Marjanne Ruijs            21 maart 
Cees van Schaik      25 maart 
Henk van ’t Hoff                              26 maart 
Marga Reilingh   1 april  
 

Rie Tas - de Baat   3 april  
Maike Versteeg  12 april  
Anja IJsselstijn  13 april  

Marjan Meurs - de Jong  15 april  
Henk Sweers  18 april  

Annemieke Rattink 28 april  
Marijke Kalshoven - 
Schraverus 29 april  

 
Ria Pater - Stoppelenburg  5 mei  
Ilma Kramer  10 mei  
Thijs Boer  21 mei  
Milly Jordans - Wieringa  30 mei  
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Van de Activiteiten/Contact commissie  

 
 

Uitnodiging voor de Koffie-concert-ochtend op 20 april 2023 

in de kerk om 10.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons prachtige kerkgebouw bestaat 200 jaar en daarvoor hebben we een tentoonstelling 
georganiseerd in augustus 2022, waar werk van onze eigen Leden, Vrienden en 
Belangstellenden te bewonderen was. 
Om ook de veelgeprezen akoestiek te benadrukken, hebben we het gelegenheidsorkest 
Josarie bereid gevonden om een concert te geven. 
 
Het Josarie orkest is opgericht door Arie en Josie Poot uit Alphen aan de Rijn. De 
muziekliefhebbers bespelen allen hun eigen instrument en dat varieert van tuba, klarinet, 
saxofoon, dwarsfluit, viool, tot de alt- en sopraan blokfluit. 
 
Saskia ten Have, voor piano afgestudeerd aan het conservatorium, is de dirigente van dit 
orkest, waarvoor je wel Abraham of Sarah gezien moet hebben. 
Iedereen is van harte welkom, entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt geapprecieerd. 
Om zeker te zijn van een plaats en/of vervoer kunt u zich aanmelden bij: 
remonstranten.nieuwkoop@gmail.com 
 
 
Tineke Brenkman, Marjanne Ruijs , Nelleke van Olst en Gerda d’Arnault 
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Terugblik op Koffie ochtend over schilder Arie Wassenburg, op 16 februari 
 
16 Februari zat de kosterij weer als vanouds bomvol, het mocht weer en het kon weer. Niek van 
Omme had zijn nicht Corinne Brunnekreef ( achternicht van Nel Wassenburg) gevraagd om 
over  de schilder Arie Wassenburg , de “prins der Delftse schilders” te vertellen.  

 
Arie was een veelzijdig kunstenaar, een 
scherp waarnemer en zijn motto was: 
leren schilderen door te doen!  
 
Corinne vertelde heel boeiend over zijn 
leven en op een scherm kregen wij 
dankzij Ludo Visscher, ter illustratie vele 
schilderijen te zien. Zijn werk is altijd 
natuurgetrouw maar wordt later wat 
vrijer, haast impressionistisch. Er was 
ruimte voor vragen, voor praten met 
elkaar en genieten van koffie met 
heerlijke slagroomsoesjes. De ochtend 

vloog om, het was als vanouds een gezellige,  
ouderwets zeer leerzame koffieochtend. Het 
bleek dat Tjaard Barnaard de gelukkige eigenaar 
was van Zicht op Nieuwkoop, waar Niek op 
bijzondere wijze achter was gekomen.  
 
De contactcommissie 
 

 
 
Links,  

Zelfportret Arie 

Wassenburg 

 
 
 
Rechts, gezicht op de  

Oude Kerk in Delft bij  

Nacht.  
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Terugblik op Huiskamer-koffie-bijeenkomst 16 maart 2023. 

 
Aan de uitnodiging vanuit de activiteiten/contact commissie om een huiskamer ontmoeting te 
houden is door verschillende personen positief gereageerd. 
 
Zo gebeurde het dat ons een hartelijke ontvangst te wachten stond ten huize van Tineke 
Brenkman. Door Marjanne Ruijs werd een toelichting gegeven over het hoe en waarom deze 
ochtend was georganiseerd. De behoefte aan een zinvol contact was de eerste wens die vanuit 
de gemeente naar voren is gekomen. Naar aanleiding daarvan is gekozen om met een thema 
aan de slag te gaan. Het thema van deze ochtend was “Nalaten” gezien onze leeftijden was een 
onderwerp als dit wel onder de aandacht. 
 
Dankzij de gespreksleider kwamen vele tongen los. Om de beurt konden we onze gedachten 
hierover spuien. 
 
Terugkijkend kunnen we vaststellen dat deze ochtend heeft beantwoord op de vraag naar 
zinvolle ontmoetingen buiten de kerk om te organiseren. Het lijkt ons voor herhaling vatbaar. 
 
Deelnemer van de ochtend. 
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Avondgebeden in de 40 dagentijd. 

 
U zag het al in de agenda staan,  
Graag nodigen wij u, namens de Gemeenschap van Kerken, uit om de Avondgebeden in de 40 
dagentijd bij te wonen. Deze vieringen, op weg naar Pasen, worden gehouden in de Hervormde 
kerk aan het Reghthuysplein. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze bij te wonen, dan kunt u ook de uitzendingen ervan 
rechtstreeks volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
Het thema is dit jaar: 'Uit liefde voor jou!'. Het sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse 
Kerk: 'Aan tafel'. We volgen het oecumenisch leesrooster. 
De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag, 22 februari. 
 
De oecumenische Avondgebeden 2023 zijn op de volgende woensdagavonden, aanvang 19.30 
uur: 22 maart en 29 maart. U bent van harte welkom in de Hervormde Kerk! 
 
De Gemeenschap van Kerken Nieuwkoop.   
(Zie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd)                                                                                                                                               
 

 

 
 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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In herinnering: Pieter Langereis  
 
Op 1 februari overleed Pieter Langereis op 92 jarige leeftijd. Hij was, samen met Anneke 
Joustra, trouwe bezoeker van diensten, gespreksgroepen en andere activiteiten die plaatselijk 
of landelijk werden georganiseerd.  

Pieter was lid van de kerkenraad en actief in de 
tuingroep. Het gemeenteleven was belangrijk 
voor hem, in hun tuin in Woerdense Verlaat 
organiseerden ze gemeentemiddagen en ze 
bezochten leden die zelf niet meer naar de kerk 
konden komen. Die zorg voor anderen was 
typerend voor Pieter: voor gemeenteleden, voor 
zijn eerste vrouw en later voor Anneke – hij hield 
het allemaal vol,  tot het echt niet meer ging. 
Daarmee heeft hij zichzelf misschien wel eens 
tekort gedaan.  
 
Pieter was vrijzinnig en leerde jong dat het geloof 
niet gaat om een God die van alles beslist over 

mensen, maar om hoe mensen het geloof concreet maken. Hij las veel over theologie, filosofie 
en andere levensbeschouwelijke stromingen. In gesprekskringen leverde hij altijd een 
waardevolle bijdrage, goed doordacht, beschouwend, zonder persoonlijk te worden. In dat 
opzicht gaf hij zich moeilijk, ook niet in persoonlijke gesprekken als de moeilijke tijden in zijn 
leven ter sprake kwamen, zoals de ziekte en dood van zijn eerste vrouw.  
In een interview in VolZin (2005) vertelde Pieter dat de bijbel niet zo’n belangrijke bron voor 
hem was. Na de dood van zijn vrouw vond hij daarin geen troost, wel bij mensen, zoals bij 
Anneke. Die vriendschap groeide later uit tot liefde. Hij trok bij haar in en ze vonden elkaar in 
hun liefde voor de natuur en in hun beleving van spiritualiteit. Ze werden lid van de 
remonstrantse orde die samen kwam rondom theologische en maatschappelijke thema’s. Thuis 
hadden ze elke dag een bezinningsmoment rondom een kaars, teksten, stiltes en gebed.  
Het geloof werd voor Pieter steeds meer een persoonlijke belevenis, contemplatief, naar 
binnen gericht. Er over praten bleef hij moeilijk vinden, zijn beschouwende aard zat hem wat in 
de weg. In ons laatste gesprek zei hij dat hij terug keek op een goed leven: “Het is genoeg zo, de 
dood hoort bij het leven, ik heb er vrede mee.” Zijn levensreis was ten einde, met alle vreugde 
daarin, en met alle verdriet. Steeds vond hij kracht om op staan en verder te gaan, samen met  
mensen om hem heen, en de laatste decennia was Anneke zijn reisgenoot.  
Toen ze ziek werd, bleef Pieter haar zo lang mogelijk verzorgen, dat was heel zwaar voor hem. 
Hij vertelde hoe verdrietig hij het vond dat ze niet meer samen waren, fysiek nog wel, maar 
emotioneel niet meer. Daarin voelde hij zich steeds meer alleen, en het was heel moeilijk om 
hierin iets voor hem te kunnen betekenen.  
Op 7 februari was de uitvaart, waar Anneke door haar ziekte helaas niet bij kon zijn.  
 
We gedenken Pieter in dankbaarheid voor alles wat hij voor onze gemeente betekend heeft en 
we wensen zijn kinderen veel sterkte. 
Dat zijn nagedachtenis ons tot zegen mag zijn.  
Japke van Malde  
  



 
 

 19 

In Herinnering:  Lien Vrolijk-Jongsma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijna 9 maanden na het overlijden van haar man Kees is Lien op 85-jarige leeftijd op 26 januari 
2023 overleden. Zij en haar man woonden al lange tijd in Nieuwkoop. Eerst in de Roelofsstraat, 
daarna de Ronde Bonk en toen op het Zuideinde. Waarvan de laatste jaren in het appartement 
wat aan het oude huis werd gebouwd, met een prachtig uitzicht op de plas. Daar genoot ze ook 
ten volle van. Heel blij was ze dat alle drie de zonen in Nieuwkoop bleven wonen met hun 
gezinnen. Na het overlijden van Kees is Lien Vriend bij ons geworden. Verdrietig dat het slechts 
voor zo’n korte tijd mocht zijn. 
Lien was dankbaar voor de zorg die ze van de kinderen kreeg. Kort na Kees’ overlijden bleek ze 
ernstig ziek en dat droeg ze in berusting. Zoals ze zelf zei “Ik ben dankbaar dat ik 85 gezonde 
jaren mocht hebben”. 
Ze is in familiekring begraven op een natuurbegraafplaats nabij Rotterdam, de stad waar ze het 
levenslicht zag. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen kracht om dit grote verlies te dragen.  
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DONATIE EN SPONSORING van onze Remonstrantse Kerk Nieuwkoop 

 
.   
 

 
 
 
 
 

Wij willen onze dominee houden en perspectief geven, dat kan alleen met uw GIFTEN!  

 
 DONATIE via PERIODIEKE GIFT?  Een gift uit uw nalatenschap?  
 
We willen heel graag deze kerk in stand houden, en de nieuwe dominee een wat langere 
termijn perspectief geven. U ook?  
 
Op verzoek van de algemene ledenvergadering willen wij u nogmaals wijzen op het feit , dat u 

een periodieke gift voor een vast bedrag per jaar voor tenminste vijf jaar kunt doneren. 

Dan is het bedrag altijd zonder drempel volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 
 
Dit dient wel te worden vastgelegd in een zogenaamde onderhandse akte, d.w.z. een schriftelijk 
vastgelegde overeenkomst tussen gever en in dit geval dus de kerk (te bevragen bij Harrie de 
Pater). 
 
Dit betekent in de praktijk, dat er een hoger bedrag gegeven kan worden zonder dat het de 
gever meer geld kost. U kunt ook zelf de “overeenkomst periodieke gift in geld” downloaden 
van de site van de belastingdienst en deze ingevuld en ondertekend naar de penningmeester 
sturen. 
 
Maar ook een gift uit Nalatenschap is zeer welkom, om aan een toekomst voor de Kerk te 
blijven werken. Neem dit dan wel op in uw testament.  
 
 
Harrie de Pater, voorzitter.  

 

Bankrekening  NLO4 RABO 0127087443 t.n.v. remonstrantse gemeente Nieuwkoop 
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CONCERTSERIE Stichting Kamermuziek Nieuwkoop stopt na 30 jaar 

 

Terugblik op laatste  Concert Kamermuziekserie in onze kerk  
Op zaterdag 11 maart was het zover: een heel verrassend optreden van Jong Nederlands 
Talent.  

 
 
David Kuyken jr. (ja de zoon van David Kuyken) trad met 3 vrienden op in een wel heel 
bijzonder concert! De kerk werd gevuld door maar liefst 2 marimba’s en een heel arsenaal aan 
slagwerk waaronder maracas.  
Vier getalenteerde jonge mensen – allemaal bezig met hun bachelor of masteropleiding – 
gaven ‘acte de presence’ en lieten de vele mogelijkheden zien en horen van genoemd slagwerk. 
David Kuyken jr. vervulde een hoofdrol hierin en vertelde veel over de instrumenten en de 
muziek. Wij lieten ons verrassen door de enorme kleurenrijkdom van het instrumentarium. Het 
was een feestje en een voorrecht hiervan te hebben mogen genieten in eigen kerk en in eigen 
dorp !  
 
Wanda den Besten  
 
Op 15 april wordt er nog een stralend, kleurrijk 
feestprogramma gespeeld door 
meesterpianisten  Brenno Ambrosini en David 

Kuyken op twee vleugels met veel orkestmuziek 
in de Hervormde Kerk.  
In het slot van dit concert, en van 30 jaar 
kamermuziek in Nieuwkoop, klinkt Ravels La 
Valse, een eerbetoon aan de Weense wals. 
Welhaast symbolisch voor deze gelegenheid 
ontspoort deze wals en ‘vernietigt’ zichzelf én 
het afgelopen tijdperk!  
 
Na afloop van dit laatste concert zal het glas 
weer worden geheven in de Kosterij van de 
Remonstrantse Kerk, waarbij de opbrengst ook 
nu weer voor de kerk zal zijn.  
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Contactinformatie: 
 
 
 
Predikant   Vanaf 1 februari 2023 ds Laura van Asselt  
   e-mail: plvanasselt@gmail.com T 0637525305 
 
Voorzitter     Harrie de Pater T 0172-571131  

e-mail h.de.pater@casema.nl  
 
Secretaris   Gerda d’Arnault T 0172-408865  

e-mail remonstranten.nieuwkoop@gmail.com  
 
Penningmeester    waarneming door de voorzitter Harrie de Pater  
 
Lid   Inge Brouwer-van Wieringen T 0620618432 
   e-mail ibrouwervanwieringen@gmail.com 
 
Lid /Redactie Klepel  Irene Rol-Hellemans.  T 0654956838   
Website     e-mail klepelnieuwkoop@gmail.com  
 
Lid   Wanda den Besten T 0642753133 
   w.denbesten@hetnet.nl 
 
Verhuur kerk  Harrie de Pater T 0172571131 
   e-mail h.de.pater@casema.nl 
 
Kosterij:   Marjan van Meurs T 06-20960590,  

e-mail meeuwenlaan38@casema.nl  
 

 
 

De volgende Klepel verschijnt op 20 mei 2023 
 
 

Bankrekening  NLO4 RABO 0127087443 t.n.v. remonstrantse gemeente Nieuwkoop 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plvanasselt@gmail.com
mailto:h.de.pater@casema.nl
mailto:remonstranten.nieuwkoop@gmail.com
mailto:klepelnieuwkoop@gmail.com
mailto:h.de.pater@casema.nl
mailto:meeuwenlaan38@casema.nl

